Van 2016 naar 2017

Beste,

Nog even “wachten” tot Silverster langs komt en dan draaien we bladzijde 2016 om. Voor
sommigen gebeurt dit knallend (vuurwerk), voor hoe langer hoe meer mensen hoeft dit
opgeblazen gedoe niet meer.

2016, een bewogen jaar. Zo lijkt het wel.

Vanmorgen - zaterdag 24 december — in het persoverzicht:
... en toch gaat het relatief goed verrast Het Laatste Nieuws. De gemiddelde wereldburger
is rijker, gezonder en gelukkiger dan ooit tevoren. En de wereld is in 2016 een schonere en
een veiligere plek dan in 1996 of ‘86. Er vallen minder doden door geweld, niet meer. Er is
minder armoede, niet meer en minder ongelijkheid, niet meer. Alleen zijn ze in 2016
dichterbij geslopen: de onzekerheid, het onbehagen en de angst. ...

Het milieu en het klimaat vormen wel nog steeds een heel groot probleem. Waarom? De
hoofdreden is ongetwijfeld dat ons innerlijk milieu van onze ganse samenleving zwaar vervuild
is. Tijd voor een grondige schoonmaak. Hoe doen we dit?

Wanneer iedereen zijn eigen ik schoonveegt,

dan is gans de samenleving zonder angst.
In dit opzicht wordt 2017 een keerpunt. We schakelen over van “naar buiten gericht”, waar het
er momenteel vrij heftig aan toe gaat, tot “naar binnen gericht”.
Je kunt het vergelijken met Jezus Christus.

2000 jaar geleden kwam Jezus op aarde.

Hij beloofde terug te keren.

Christus is terug, maar dan diep in ieder van ons.
Wat onverwacht bracht Hij een veegborstel mee: innerlijk schoonvegen!
Hij? Eerder Zijn voorbereider, Aartsengel Michaél.

“Waar Michaél is, daar is Christus nabij.”

Ik wens iedereen een mooi jaar. Mogelijks uiterlijk geen gemakkelijk jaar, maar daarom niet
minder mooi.

't Beste,
Rogier



