
Voeling met ons zonnestelsel 

 

 
(afbeelding:  www.cozmix.be 29/12/2014) 
 

Vanuit verschillende hoeken ... 
We leven in ons zonnestelsel, maar in hoeverre hebben we er voeling mee?  

• De zon is een gigantische energiebol. We staan er zelden bij stil. 

• Het heelal bestaat uit meer dan 99,99% leegte. Zelfs het onderwijs staat hier nauwelijks 
bij stil en kent de draagkracht hier niet van.  

• Wat is een jaar? Hoe lang duurt “een jaar” op de maan? Op Pluto?  

• De aarde staat relatief dicht bij de zon. Uranus, Neptunus en Pluto staan veel, veel verder. 
Al wandelend kan je dit ervaren.  

• Waarom is Saturnus – in het Grieks Chronos – verbonden met de tijd?  
 

Deze activiteit is een poging om wat voeling te krijgen met ons zonnestelsel.  
Er is gekozen voor verschillende invalshoeken, waarbij geen voorkennis vereist is.  Het is de 
bedoeling om er een leuke namiddag van te maken.  
 

Planetenpad - folder  

Het planentenpad is een soort schaalmodel van ons zonnestelsel. Bij iedere planeet is er een 
sculptuur. Onderaan meer hierover.  
Bij dit pad hoort een folder. Deze folder bevat per planeet astronomie (sterrenkunde), mythologie 
(over de goden) en een korte toelichting bij de sculpturen.  
 

Een leuke wandeling 

Het kan een mooie wandeling worden, midden in de natuur. Hopelijk mooi weer.   
Lengte: 2 x 900 m. Voor wie dit te veel zou zijn, je kunt stoppen bij het heengaan - en bijvoorbeeld 
op een bank zitten - en terug aansluiten bij het terugkeren.  
 

Spiritualiteit 

Het geheel wordt vanuit benaderd vanuit spiritualiteit.  

http://www.cozmix.be/


Astronomie (sterrenkunde) 

We lezen voor uit de folder. Dit is een goede, vrij beknopte uitleg. Daarnaast geven we nog hier 
en daar wat extra uitleg. 
Een vrijwilliger leest voor. Roger, en mogelijks nog wel iemand, geven wat extra uitleg.  
 

Mogelijks astrologie 

Welke invloed hebben de planeten op ons persoonlijk? O.a. via onze geboortehoroscoop kunnen 
we wat wijzer worden.  
Het is nog onzeker of het luik astrologie doorgaat. 

Mythologie - kunst  

Onze planenten zijn genoemd naar de Griekse 
mythologie, die later overgenomen werd door de 
Romeinen.  
 
Zo is er de God Mercurius, Hermes bij de Grieken.  
Op het planetenpad staat telkens een sculptuur van de 
mythologische figuur, zoals hiernaast afgebeeld.  
 

Leegte 

Leegte fascineert mij (Roger). Van uit het denken komen 
we tot de conclusie dat we een nietig stofje zijn. Van uit het hart - en ook van uit de 
kwantumfysica - weten we beter. Wij zijn verbonden met alles was is.  
Uit “De kleine Prins” 

"Dit is mijn geheim, het is heel eenvoudig: alleen met het hart kun je goed zien. Het 
wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar." 
 

 Poëzie 

Zin om een gedicht voor te dragen? En waarom geen eigen gedicht?  
Onderwerp: een zeker verband met het heelal, het zonnestelsel, de mooie Venus, 
...  
Komen al vast aan bod: 

• Het Zonnelied van Echnaton en dit van Franciscus 

• Fragmenten uit “De kleine Prins” van Antoine de Saint-Exupéry 
 

Minpunten 

De sterrenwacht is op zaterdag gesloten. Daar is er o.a. een tentoonstelling. Je kunt er natuurlijk 
altijd zelf (gratis) naar toe.  
Prachtige natuur, maar vrij veel lawaai van de E40 die er vlak bij is. De meesten hebben hier 
wellicht weinig of geen last van.  
 

Cafetaria 

Na het wandelen zin in een drankje?  
Op het domein Beisbroek is er een cafetaria. Voor wie er goesting in heeft.  
 

Praktisch 

Waar, wanneer, ... 

Datum ? 

• om 15 u aan Beisbroek (voor het kasteel)  



• of rond 14u30 in Brugge, af te spreken, nog te regelen  
 

prijs 

belangeloos (gratis, maar dan zonder bijbedoelingen) 
 

inschrijven? 

Inschrijven is niet echt nodig. Het zou wel interessant zijn om ongeveer te weten met hoeveel 
mensen we zullen zijn.  
Je mag deze uitnodiging doormailen of doorgeven aan anderen. Iedereen welkom.  
 

vrijwilligers gevraagd 

voorlezen 

• astronomie (brochure) 

• mythologie + korte toelichting bij de sculpturen (brochure) 

• de 2 Zonneliederen  

• Fragmenten uit “De kleine Prins” 
Voel je je geroepen? Laat iets weten 
 

contact  

Roger Deschildre 
e-mail: roger.deschildre  - ad - gmail.com  
tel.: 050 34 53 71 
 

========================================= 
 

Wat is het planetenpad? 
uit: www.cozmix.be/nl/planetenpad 
 
In het prachtige domein Beisbroek dat rondom het bezoekerscentrum Cozmix (1)  gelegen is, kan 
je een wandeling maken doorheen een schaalmodel van het zonnestelsel. De planeten worden 
voorgesteld door sculpturen van Jef Claerhout. 
 
Elke stap die je zet komt overeen met 9 miljoen kilometer! Het planetenpad vertrekt voor de 
ingang van Cozmix en het natuurcentrum, ter hoogte van de zon, naast de zonnewijzer. De 
werkelijke afstand is 835 meter en brengt je langs alle planeten, de planetoïdengordel, Pluto en 
de IJsdwergen. Wandel langs het planetenpad en ervaar dat de afstand van de zon naar Neptunus 
30 keer de afstand aarde - zon is! 
 
Niet alleen de afstand tussen de planeten is op schaal voorgesteld, maar ook de grootte van de 
planeten. Deze schaal is een andere dan die van de afstanden, aangezien de planeten anders 
minuscule bolletjes zouden zijn. Hier komt 10 centimeter overeen met 18000 kilometer. Elke 
planeet wordt daarnaast ook voorgesteld door haar mythologische figuur. Zo wordt de planeet 
Venus bijvoorbeeld weergegeven door de Godin van de Liefde. Zin in deze trektocht doorheen het 
zonnestelsel? 
 
(1) Cozmix is het bezoekerscentrum van Volkssterrenwacht Beisbroek vzw. 

http://www.cozmix.be/nl/planetenpad

