
 De groeiende mundialisering nodigt uit tot een 

brede verkenning van vaak eeuwenoude levens-

beschouwingen en opvattingen.  

Ulrich Libbrecht, bekend sinoloog en bedreven in 

de oosterse filosofie, vindt elk euro-centrisme 

misplaatst. Hij pleit voor een grondige kennis-

making met de oosterse wijsheid en leidt de lezer 

binnen in de fascinerende wereld van yin en 

yang. Hij graaft naar de grondslagen van 

meditatie en de tijdloosheid van het nirvana.  

Bewandelt de weg van tao en gaat dieper in op 

zen. Leert ons de kernbegrippen van het 

boeddhisme kennen en de zin van mystiek ...  

Oosterse filosofie. Een inleiding confronteert 

natuur, religie en wetenschap uit het Oosten met 

de westerse opvattingen. Het biedt een model 

aan om beide manieren van denken met elkaar te 

vergelijken en zo te komen tot een beter begrip 

van de 'andere' én de 'eigen' cultuur. Een meer-

voudig proces van ontdekking en verwondering.  

 

ULRICH LIBBRECHT (Avelgem, 1928) is professor 

emeritus van de K.U.Leuven, departement 

sinologie. In 1989 stichtte hij in Antwerpen de 

School voor Comparatieve Filosofie. Bij 

Davidsfonds publiceerde hij De Vinger die naar de 

maan wijst, Kijk op het groene Vlaanderen en 

Astronoom van de keizer. Ferdinand Verbiest en 

zijn Europese sterrenkunde.  
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